Jubileumconcert 12 oktober 2013

Op 12 oktober 2013 vierden we het 10 jarig bestaan van Intervocaal met een speciaal
jubileumconcert: “Kleurrijke vreemde vogels”. Voor deze gelegenheid mochten we optreden
in Concordia, het prachtige theater aan de Oude Markt. Met 130 mensen die het feest met
ons kwamen vieren, zat het theater vol.

Onze voorzitter Marjo, vertelde in haar inleiding hoe Intervocaal is ontstaan 10 jaar geleden,
als “The Singing Heart”. Met een handvol mensen werd gerepeteerd in de huiskamer van Lon
onder leiding van Frank. Onder leiding van Diet is het koor als IntervOcaal uitgegroeid tot
het huidige koor met 50 leden van 15 nationaliteiten.

Zoals de titel van het concert al weergaf bestond het programma uit vogelliedjes uit de hele
wereld, zoals Chegenas, een lied over kraanvogels in Armenié, Pitik Kutung over een
Indonesisch kippenhok, Vreemde Vogel het lied dat Thea speciaal heeft gemaakt voor dit
concert, over vreemde kleurrijke vogels in Nederland, Tres Cantos, een oerwoudlied uit
Brazilié, Bulbulim over een gekooide Turkse nachtegaal om er maar een paar te noemen.
Maar koorzang was niet het enige waar het publiek van kon genieten. Thea en Frank
presenteerden een instrumentale imitatie van de nachtegaal, La Rossignol, Malou vertelde
het verhaal over het Japanse meisje Sadako Sasaki en haar 1000 gevouwen kraanvogels,
Johan vertolkte een gedicht van J.C. Bloem, Melvin gaf een prachtige vertolking van “der
Vogelfanger’uit “Die Zauberflote” van Mozart, en met Vocaal Ensemble Twente, VET als
altijd, zongen we, heel symbolisch, “We all stand together”.

In de toegift, na een staande ovatie, zongen en dansten we, samen met het publiek, met “Un
poquito cantas, un poquito bailas” de zaal uit.

Bij het verlaten van de zaal kreeg iedereen een feestelijk ingepakt vetbolletje met zangzaad
en daaraan Haiku’s bevestigd die door de koorleden zijn gemaakt. Daarna waren er hapjes
(natuurlijk multicultureel, inclusief Nederlandse bitterbal) en drankjes in het café van
SamSam.

We hebben enorm veel positieve reacties van het publiek gehad. Zelf heb ik ook de hele
avond van het begin tot het eind genoten van dit jubileumfeest. Jammer dat het voorbij is.
Thuis heb ik nagenoten door het mooie programmaboekje nog eens door te nemen met alle
teksten en verhalen.

Nu samen op weg naar het volgende project: de kerstcantate.

Tot slot nog een laatste haiku:
Kleurrijke vogels

Nagenietend, trots en blij
Mijn hart is gevuld

ledereen van harte bedankt
Hetty



